Verslag Lourdesreis dag 7 — vrijdag 1 mei 2026

En dan is het ineens de laatste dag...

We gingen eerst met z’n allen naar de slotviering van het Huis voor de Pelgrim in de Piux X.
Voorheen hadden we deze met onze eigen groep maar dit keer was besloten om de
gezamenlijke viering bij te wonen. Het was een mooie viering. Kardinaal Eijk ging de viering
voor. Ook bisschop Woorts was bij de viering aanwezig. Marion Wolvers mocht dit keer het
vaandel dragen. De samenzang werd door een zanger en zangeres begeleid samen met orgel
en viool. De bedevaart werd mooi verwoord tijdens de homilie.




Om 14:00 uur gingen we naar de Cité, de stad van de armen. Corine vertelde de
bijzonderheden die te zien waren. De kosten voor volpension bedragen € 39,00 per persoon
per dag. Men vraagt de bedevaarders die hier verblijven om een financiéle bijdrage te
leveren in functie van hun financiéle draagkracht. Financiéle zorgen mogen geen
belemmering zijn om op bedevaart naar Lourdes te komen. Om Cité Sain Pierre draaiende te
houden lossen 1.000 vrijwilligers elkaar het hele jaar door af ter ondersteuning van 25 vaste
medewerkers.

Bij de Cité is een schaapskooi. Dit is een kopie van de originele schaapskooi in Bartrés waar
Bernadette kwam. In de schaapskooi heeft Luc een viering gehouden. Joop en Letty hebben
een lezing gedaan en ons gelegenheidskoortje heeft gezongen. Daarna kregen we koffie, thee
met een lekkere koek en werden er liedjes gezongen. Toen we terug waren zijn we nog met
een kleine groep langs de grot gegaan om afscheid van Maria te nemen.




's Avonds was het tijd voor de Bonte Avond. We begonnen met het zingen van ons
Lourdeslied waarna we hoog bezoek kregen van koning Willem-Alexander en koningin
Maxima. Ze hadden enige leuke anekdotes over de afgelopen week. Jet van Boxtel werd in
het zonnetje gezet omdat ze voor de 25°* keer meeging naar Lourdes. Er was een mooi
gedicht voor haar gemaakt en ze kreeg een leuk kadootje. Daarna gingen we over naar de
alternatieve koningsspelen waarbij er leuke spelletje gespeeld werden. Het was een gezellige
boel.




